
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),     

 

Bij deze nieuwsbrief vindt u als bijlage een thematische 

nieuwsbrief over de Kanjertraining en groepsvorming 

ondersteund met veel foto’s uit de praktijk.  

Wij kijken terug op een geslaagde informatieavond in 

fysieke vorm. Over het algemeen was er een grote 

opkomst bij de groepen en de laatste ouders moesten we de school ‘uit vegen’. Een goed 

teken. Tot nu toe ervaren wij een fijne start van het schooljaar, alles begint enigszins gewend 

te raken. De leerlingen weten steeds beter hun weg te vinden in de nieuwe groepen. 

Afgelopen woensdag was het even anders dan anders. Veel leerlingen die vrijwel dagelijks 

op de fiets naar school komen, kwamen nu met de auto. Hiervoor alle begrip (het was 

hondenweer), maar dit leidde wel tot meer verkeersdrukte. Wij roepen ouders op om 

(ondanks het slechte weer) te allen tijde in de daarvoor bestemde plekken te parkeren, zodat 

de doorstroming van het verkeer niet geblokkeerd wordt.  

Aanstaande dinsdag vindt de eerste ontruimingsoefening weer plaats met alle partners van 

het gebouw. Woensdag is er weer peutergym. Tot de herfstvakantie is dat net als (afgelopen 

woensdag) in de sporthal. Kom gerust de school op de bekende manier naar binnen, wij 

leiden u naar de peutergym.  

Wij zijn blij met de manier waarop u gehoor hebt gegeven aan de oproep aangaande de 

aardbeving in Marokko. Wij hebben een krat vol spullen aan Anis Jadib kunnen meegeven. 

Een financiële bijdrage is nog altijd welkom, bankrekeningnummer staat in het Parro-bericht. 

Aanstaande dinsdag is het weer Prinsjesdag. Dit jaar is dat op onze school geen hoedjesdag. 

De mogelijkheid om met je mooiste hoedje op school te komen organiseren wij op een later 

moment.  
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In de komende periode (t/m 29 

september) werken wij in het thema 

‘zuinig’. Zorgvuldig omgaan met 

spullen, natuur en mensen. Respect 

voor de medemens in spreken en 

handelen en royaal zijn in delen, 

helpen en waarderen.  

Vanuit de bijbel komen de verhalen 

over zuinig zijn met brood en water 

(Exodus 16 en 22), Tien Geboden 

en een Gouden Kalf (Exodus 20 t/m 

31) en verkenning van het land van melk en honing (Numeri 13 en 14) aan bod.  

 

 

 

- … het aanpassen van uw privacy voorkeuren in 

Parro  wanneer u dat wilt (nieuwsbrief 1?) 

 

 

 

Voorafgaand aan de informatieavond hebt u een Parro-bericht ontvangen over het gebruik 

van de verschillende ingangen na schooltijd. Omdat wij vorig jaar met enige regelmaat 

jongeren in de school hadden willen wij de deuren na schooltijd zoveel mogelijk dicht 

houden. a 

Intern hebben wij hierover afspraken gemaakt. Vanaf komende week zal na schooltijd alleen 

de ingang gebruikt kunnen worden die ook 

gebruikt is tijdens de informatieavond. Dit is de 

ingang tegenover de balie van Linda, bij de 

lokalen van de groepen 3 aan de kant van 

Dingstede. Dus wanneer u een gesprek hebt met 

een leerkracht, intern begeleider of directielid 

hopen wij dat u deze ingang wilt gebruiken (ook 

als uitgang). 

 

Zoals ook vermeld in het Parro-bericht, alle 

deuren gaan van binnen op de normale manier 

open. Bij een noodgeval is elke uitgang op de normale manier te gebruiken.  
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Op donderdag 28 september zal meester Hans afscheid nemen van onze school. Hieraan gaan 

wij uiteraard met de hele school aandacht besteden. Aangezien meester Hans deze 

nieuwsbrief ook leest, zullen wij de benodigde informatie op een andere manier met u delen. 

Wij hopen dat dan op zo’n manier te kunnen doen dat meester Hans hier niets van merkt. Dat 

wordt lastig, de afgelopen jaren heeft ons geleerd dat er weinig is dat meester Hans 

ontgaat…. 

 

Voor ouders die meester Hans graag persoonlijk een hand willen schudden is het raadzaam 

om op deze dag de middag tussen 14.30 en 16.30 uur vrij te houden. 

Afscheid meester Hans 



 

 

De week van 25 t/m 29 september is de week 

van het Kindcentrum. Het thema van deze 

week is ‘In alles zit muziek’.  

Op maandagavond is een kennissessie van 

Mark Mieras, zie de flyer hiernaast. U bent 

van harte uitgenodigd, voor aanmelding kunt 

u de QR-code scannen.  

Op woensdag is er een extra uitzending van 

Kindpunt-tv.  

Daarnaast is er voor alle klassen de 

mogelijkheid om mee te doen aan een 

wedstrijd om de meest originele muziekvideo 

te maken rondom het thema.  

Als ouders hebt u 2 mogelijkheden om de klas 

van uw kind(eren) in te lopen en u rond te 

laten leiden door uw kind(eren). Deze 

momenten zijn op maandag- en 

woensdagmiddag (25 en 27 september, het 

eerste half uur na schooltijd).  

En misschien komt er ook nog wel ergens 

deze week een verrassing… 

En bij ons op school valt het afscheid van 

meester Hans toevallig ook in deze week! 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Dat betekent dat we weer alle kinderen kunnen 

verwelkomen op de BSO. Sommige kinderen zijn de hele zomervakantie niet bij ons 

geweest. We kijken dan echt op dat sommige 

kinderen zo lang geworden zijn. We vragen 

dan grappend aan de ouders of ze de kinderen 

toevallig pokon te eten hebben gegeven deze 

zomer. We hebben de eerste 2 weken 

rustweken op de BSO. We gebruiken deze 

weken om de kinderen weer te laten wennen 

aan het naar de BSO toe gaan, we herhalen de 

regels met elkaar. Waar moeten we onze 

schoenen, jassen en tassen ook alweer 

opruimen? Etc. Ook zijn we een atelier aan 

het maken in 1 van onze ruimtes. Wanneer 

het helemaal af is kan daar lekker geknutseld, 

geverfd en gekleurd worden.  

Hiernaast alvast een voorproefje van een deel van het atelier.  

 

Week van het Kindcentrum → uitnodiging 

BSO 



Graag attenderen wij u op de Kerk- en 

schooldiensten op zondag 8 oktober.  

Als school zijn wij gekoppeld aan de 

Baptisten gemeente. Gezamenlijk 

houden wij een dienst in Dingstede.  

 

Voorafgaand aan deze dienst zal het in 

de klassen gaan over Ruth en Zachëus, 

passen bij het thema ‘Welkom bij ons 

thuis’. Dit is een aanvulling op/ 

vervanging van de in deze nieuwsbrief 

eerder genoemde bijbelverhalen.  

 

Tijdens de dienst wordt het verhaal van 

de weduwe van Sarfath besproken.  

 

U bent allemaal van harte welkom! 

  

 
 

         
 

 

20-09   Peutergym 

25-09 t/m 29-09 Week van het Kindcentrum 

25-09   Inloopmoment voor ouders (14.30 uur) 

27-09   Inloopmoment voor ouders (12.15 uur) 

27-09   Peutergym 

28-09   Laatste dag met meester Hans op KC Het Kompas, afscheid 

29-09   Eerste dag zonder meester Hans op KC Het Kompas  

 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas.  
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