
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),   

 

De laatste nieuwsbrief voor de herfstvakantie. Het weer is 

herfstig, echt weer om lekker de nieuwsbrief te lezen! 

Voor de leerlingen en leerkrachten is het vakantie, zij 

hopen maandag 30 oktober allemaal weer naar school te 

komen. Voor juf Milou is dat anders, zij gaat met 

zwangerschapsverlof en heeft dus een heel lange vakantie. 

Na de vakantie start meester Martin bij ons op 

school. Een groot aantal ouders kent meester 

Martin waarschijnlijk (nog) wel. In deze 

nieuwsbrief stelt hij zich (opnieuw) aan u voor.  

Deze week zijn alle leerlingen op de schoolfoto 

gekomen, niet alleen de portretfoto’s, maar ook 

de groepsfoto’s.  

De afgelopen 3 weken was Meppel actief 

tijdens de middagpauze op maandag op het 

schoolplein om met de leerlingen (nieuwe) 

activiteiten te doen. In januari komen zij nog 

een periode van 3 weken. 

Voor een aantal groepen verandert de 

bezetting na de herfstvakantie. De betreffende 

groepen hebben hierover deze week een Parro-bericht ontvangen.  
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Vanuit de methode Trefwoord werken wij in de periode t/m 17 

november in het thema ‘Helden’. We gaan het in de groepen 

hebben over ons beeld van een held en hoe helden een 

voorbeeld voor ons kunnen zijn. In iedereen schuilt een 

mogelijk held.  

Vanuit de bijbel worden de verhalen van de roeping van 

Gideon (Rechters 6), de strijd tegen de Midjanieten, (Rechters 

7) en Gideon is de held (Rechters 8) behandeld.  

 

 

 

Afgelopen dinsdag heeft meester 

Kjelt met zijn groep 8A de 

weekopening verzorgd, zie de foto 

hiernaast. Dinsdag 7 november zal juf 

Doortje met haar groep 8Y de 

weekopening  verzorgen. De 

weekopening start elke 

dinsdagmorgen rond 8.30 uur. De 

ouders van de groep die de 

weekopening verzorgt zijn dan van 

harte welkom! 

 

 

- De mogelijkheid om meubilair te kopen van ons 

kindcentrum? (nieuwsbrief 3) 

- Het inleveren van de bonnen van de boeken die 

u tijdens de Kinderboekenweek gekocht hebt? 

- De gevonden voorwerpen die vorige week in de 

nieuwsbrief stonden? U kunt ze vandaag nog 

ophalen (en met geluk de maandag na de 

vakantie nog). 

 

 

 

 

Reminder – Denkt u aan….. 

    Bijbelverhalen 

Weekopening 



 

Elke woensdagmorgen verzorgt meester Albert-Jan de 

peutergym. De eerste ronde start om 9:00 uur; de tweede 

ronde start om 9.30 uur. Deelname aan peutergym is gratis. 

Een tip voor nieuwe ouders en belangstellenden: neem de 

ingang tegenover de beachvlaggen op het plein (bij de 

donkergroene buitenpanelen). De peutergym vindt 

voorlopig plaats in de sporthal, wij wijzen u (indien nodig) 

de weg. Koffie/ thee/ ranja/ water staat klaar in de kuil 

voor de speellokalen.  

 

 

Maandag 30 oktober is het zover, mijn eerste werkdag als directeur van KC Het Kompas. 

Dit betekent voor mij een terugkeer op het 'oude' 

nest. Mijn geschiedenis met  KC Het Kompas gaat 

terug tot 1996 toen ik als jonge leerkracht begon in 

groep 6. Na vele jaren voor de klas groeide ik door 

als adjunct-directeur en begaafdheid specialist. In al 

die jaren groeide de school van een relatief kleine 

school met zo’n 170 leerlingen tot groot 

Kindcentrum met ruim 600 leerlingen.  

Al die tijd heb ik met veel enthousiasme en plezier 

mee mogen werken deze groei vorm te geven. Er 

kwam een nieuw gebouw, vele nieuwe collega's en 

heel veel leerlingen. Ruim twee jaar geleden was 

voor mij de tijd gekomen als directeur aan de slag te 

gaan op Kindcentrum Anne Frank. Een hele mooie 

uitdaging op een heel fijn Kindcentrum! De laatste 

twee schooljaren heb ik daar met heel veel plezier 

en voldoening gewerkt. Toen Hans Blenkers echter enkele maanden geleden besloot met 

pensioen te gaan, ontstond voor mij een dilemma. Mijn fijne baan op Kindcentrum Anne 

Frank of een terugkeer op Het Kompas? Na veel overwegen en praten, vond ik de kans te 

mooi en de uitdaging te groot om niet te reageren op deze vacature. De rest is 

geschiedenis; ik ben benoemd en maandag 30 oktober begin ik op KC Het Kompas. Ik heb 

er ontzettend veel zin in. 

Ik hoop u snel in en om de school te ontmoeten; aarzelt u niet binnen te lopen, de deur van 

mijn kamer staat altijd open. 
 

 

 

Peutergym 

Meester Martin 



Hallo allemaal, 

 

Sinds 2021 ben ik werkzaam binnen de stichting Kindpunt 

en dan op het Stadskwartier. In de komende periode zal ik 

op de woensdag komen werken op het Kompas in groep 3. 

Een nieuwe school voor mij, dus een nieuwe uitdaging. 

Leuk! Om alvast een klein beetje kennis te maken, hier in 

het kort iets over wie ik ben. 

 

Ik ben Eline Houtzeel, 35 jaar en woonachtig in het mooie 

Hasselt. In 2012 ben ik afgestudeerd aan de Pabo en 

daaropvolgend heb ik nog de Master Sen gedaan. Sinds 

die tijd sta ik met veel plezier voor de klas en heb ik al 

aan verschillende groepen les mogen geven. Erg leuk en 

leerzaam! 

In mijn vrije tijd maak ik graag muziek. Ik ben lid bij de plaatselijke muziekvereniging en 

bespeel daar de bugel en trompet. Daarnaast geef ik bij deze muziekvereniging ook met 

veel plezier muziekles aan de allerjongsten. Dit zijn kinderen van 4 t/m 6 jaar die op een 

speelse manier de basis meekrijgen van het samen muziek maken. Als ik niet bezig ben 

voor de muziek ga ik graag op pad met mijn camera om mooie foto’s te maken of lees ik 

een mooi boek. En sinds de corona tijd heb ik ook het maken van grote legpuzzels 

helemaal ontdekt, dus met regelmaat wordt er weer een stukje van de puzzel aangelegd. 

Benieuwd naar meer van mij? Ik sta altijd open voor een gezellig praatje. Het lijkt me leuk 

om nieuwe collega’s op deze school te leren kennen. 

Als school zijn wij ons bewust van onze plaats in 

onze maatschappij met al haar ontwikkelingen. Wij 

proberen daar waar mogelijk in te spelen op en 

onderdeel te zijn van de ontwikkelingen die 

plaatsvinden. Dit heeft tot gevolg dat wij ook onze 

schoolafspraken regelmatig tegen het licht houden en 

indien nodig herzien.  

Zo hebben wij enkele jaren geleden afspraken 

gemaakt over de mobiele telefoons in de klas. Binnen de schooltijden ligt deze op de 

daarvoor bestemde plek in het klaslokaal. Wij hadden geen afspraken gemaakt over 

horloges. De laatste jaren is het aantal functies van horloges toegenomen en neemt een 

horloge steeds meer de functie in van de mobiele telefoon. Ook bij onze leerlingen. 

Daarom hebben wij in alle groepen de afspraak gemaakt voor de smartwatches die door 

leerlingen gedragen worden naar school dezelfde afspraak geldt als voor mobiele 

telefoons. Ook de smartwatches liggen onder schooltijd op de daarvoor bestemde plaats in 

het klaslokaal.  

 

Even voorstellen – juf Eline 

Nieuwe schoolafspraak 



Het lijkt nog verder weg, maar de dagen worden korter en dus 

komt de Kerst steeds dichterbij. De meesters en juffen die 

gezamenlijk de Kerstcommissie vormen willen u vast laten 

weten dat de Kerstviering dit jaar op woensdag 20 december 

in de kerk zal zijn aan het begin van de avond.  

 

Daarnaast op de flyer hiernaast een oproep voor leerlingen die 

deel willen nemen aan de Kerstmusical van PG Meppel! 

 

 

 

 

30-10   Eerste werkdag van meester Martin op Het Kompas 

06-11 t/m 10-11 Week van de Mediawijsheid 

07-11   Studiemiddag team, leerlingen om 12.00 uur vrij. 

07-11   Weekopening groep 8Y 

08-11   Studiedag team, samenwerkingsverband. Leerlingen vrij. 

10-11   Nationaal schoolontbijt op KC Het Kompas 

10-11   Groepen 7 en 8 naar Techniek Tastbaar in Steenwijk 

14-11   Weekopening groep 6A 

21-11   Weekopening groep 3B 

27-11 t/m 30-11 Voortgangsgesprekken, alle groepen 

28-11   Weekopening groep 2A 

20-12   Kerstviering  

 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas.  
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Kerstviering 


